& L&F reizen

de Schotse hooglanden
(the Highlands)

Great Britain uit een altlas van 1959

De Schotse hooglanden, ruw en teer tegelijk. Gevoelige natuur en
ruwe landschappen. Het land van de Highland games, volwassen
mannen in minirokjes, die met telefoonpalen lopen te gooien.

En monsters, nog nooit door iemand gezien, maar iedereen gelooft
dat ze bestaan. En dan nog het weer, als u dat een jaar lang zou
meemaken, kunt u begrijpen waarom ze hier whisky zijn gaan stoken.
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bmd[&F  REISBESCHRUVING

De Schotlandreis begint in Rotterdam, op de boot naar Hull. Wij
regelen het eten, de hut en een borrel, dat scheelt u een hoop gedoe.
Aan boord is een bioscoop, een casino en er is tijdens elke overtocht
een feestelijk optreden.

Het volgende wat u overkomt is links rijden. Maar het is zondag
ochtend en niet te druk, dus u kan er een beetje inkomen.

We beginnen in het Lakedistrict bij Kendal. Bekend om zijn meren, we
maken daar een korte wandeling door de omgeving. Onze volgende
stop is in Ayr, onderweg rijdt u door een stuk onvergetelijke natuur.
En vanuit Ayr bezoeken we Glasgow, maar Ayr zelf is ook de moeite
waard om te bekijken. Vervolgens Aviemore, wandelen naar de
Cairngorm en dan met een bergtreintje verder naar boven. De
sportievelingen mogen het hele stuk naar de top wandelen. Whisky
proeven doen we daar ook in de buurt.

Dan door naar Thurso en weer wandelen maar nu om te zien of we
wilde zeehonden kunnen vinden. Een ritje door de omgeving en langs
John O'Groats om naar de Orkney's te kijken en in Thurso een biertje
te pakken.

Ongeveer en af en toe en langs de noordkust en over Single track
roads naar Durness vlak bij het meest noord-westelijke punt van
Great Britain. Met een rubberbootje een grot in en met een busje naar
Cape Wrath.

We vervolgen door de ruwe en glooiende Highlands richting Fort
William. Onderweg kunt u van die grote herten tegenkomen. We
kamperen naast de Ben Nevis, speciaal voor de bergbeklimmers onder
ons. We gaan daar onder stoom met de Harry Potter trein richting
Malaigh. En uiteindelijk volgt sophisticated Edinburgh met de Royal
mile en z'n castle en op uw day off kunt u gaan winkelen in het
centrum. Daarna, op naar Hull, de boot op en daar nemen we afscheid
van elkaar want dan is het alweer voorbij.
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EwT&F REISGEGEVENS

Exacte gegevens, de reis begint op zaterdag 5 juni 2010
en eindigt op zondag 27 juli 2010

De kosten voor een 2 personen eenheid zijn € 1600
voor een 1 persoon eenheid is dat € 1350

In de prijs zit de overtocht met hut, maaltijden en een borrel. Alle

campinggelden. De bus in Glasgow en Edinburgh. De stoomrit met
lunch, de bergtrein en whisky proeverij, het grotbezoek en eten in
Durness. Ook nog ergens een Schotse avond met diner.

Alle overige excursies zijn voor eigen rekening maar u kunt ook
andere activiteiten ondernemen en wij kunnen u daarbij adviseren.
Wij maken iedereen op onze kosten een jaar lid van de Britse Caravan
Club, u krijgt er 12 maal een mooi tijdschrift voor terug en wij krijgen
er kortingen mee om uw prijs laag te houden.

Hieronder volgt een route overzicht met de afstanden van camping
naar camping.

Hull - Kendal 225 km > > Kendal - Ayr 250 km
Ayr - Aviemore 290 km > > Aviemore - Thurso 280 km
Thurso - Durness 185 km > > Durness - Fort William 290 km
Fort William - Edinburgh 210 km > > Edinburgh - Hull 350 km

Wilt u informatie over onze reizen of over I.& F , dan kunt u terecht op
onderstaande nummers, adres of mailadres.

@ 0703 545 445 www. L en F reizen.nl
T 0634 268 248 @ vrij@ L en F reizen.nl
=] L& F reizen, Harstenhoekstraat 49 - 2587 RE 's-Gravenhage

Fred & Jopie Leeflang
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e &F  REISSCHEMA

za 5 juni inschepen in Rotterdam

y4o) 6 naar Kendal, camping Low Park Wood

ma 7 wandeling door de omgeving

di 8 naar Ayr, camping Craigie gardens

wo 9 banjeren in Ayr

do 10 site seeing in Glasgow

vr 11 naar Aviemore, camping Glenmore Forrest
za 12 wandeling en treinrit naar Cairngorm

zo 13 whiskytour naar Glenlivet

ma 14 naar Thurso, camping Dunnet bay

di 15 zeehonden wandeling Dunnet head

wo 16 John O'Groats en een biertje in Thurso

do 17 naar camping Sango sands in Durness

vr 18 korte tippel en in een grot varen

za 19 naar Cape Wrath

zo 20 naar camping Glen Nevis bij Fort Williams
ma 21 vrije dag de Ben Nevis op of rit rond Loch Ness

di 22 dagje stoomtreinen naar Malaich met lunch

wo 23 naar Caravan Club site in Edinburgh
do 24 lopen over de royal mile

vr 25 vrije dag, shoppen

za 26 naar Hull en inschepen en afscheid
zo 27 naar huis
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